Visie op Cultuureducatie voor Wijk Zuid in Hengelo

In Wijk Zuid willen we cultuureducatie aanbieden die inspireert tot vindingrijkheid. We
leggen de focus op het stimuleren van creatief denken, waarbij kinderen en
volwassenen in aanraking komen met kunst, muziek en cultuur. Het programma nodigt
uit tot ontdekken, waarbij avontuur en vrijheid centraal staan. Het is een plek

van verwondering, waar leerlingen worden uitgedaagd om grenzen te verleggen en
nieuwe talenten te ontdekken.

Ons doelis om iedereen een onvergetelijke ervaring te bieden, waarin ze de kracht van
hun eigen verbeelding leren kennen. In Wijk Zuid geloven we dat alles nog mogelijk is,
en dat cultuur het middel is om die mogelijkheden te verkennen en te realiseren.






