Visie op Cultuureducatie voor Wijk Midden in Hengelo

In Wijk Midden in Hengelo geloven we in de kracht van cultuureducatie als een middel
om verbinding te creéren en onze scholen te versterken. Cultuureducatie biedt
leerlingen de kans om de wereld te ontdekken met het lijf; door actief deel te nemen
aan culturele activiteiten worden nieuwsgierigheid en creativiteit aangewakkerd.

Wij hechten waarde aan vertrouwen. Door cultuureducatie te ontwikkelen, geven we
leerlingen de ruimte om initiatief te nemen en nieuwe ideeén te omarmen, wat bijdraagt
aan een cultuur waarin iedereen zich veilig en gesteund voelt. Samen sterk staan we
voor een wijk waarin verschillen worden omarmd en de communicatie open en eerlijk is.
Onze activiteiten zijn verrassend en stimuleren leerlingen om samen op te gaan in
nieuwe ervaringen. We moedigen iedereen aan om hun unieke expressie te delen en zo
bij te dragen aan een dynamische culturele omgeving. Door deze ervaringen kunnen we
niet alleen onze eigen verhalen vertellen, maar ook de verhalen van anderen ervaren en
begrijpen.

In Wijk Midden creéren we een ruimte waarin creativiteit kan bloeien en

waar (on)echt mag zijn. We streven naar een inclusieve cultuur waarin elke leerling zich
gewaardeerd voelt en een actieve rol kan spelen. Samen bouwen we aan een
gemeenschap die zowel divers als hecht is, waar iedereen kan groeien en bijdragen aan
een levendige, culturele toekomst.

Hier een beeld dat de visie op cultuureducatie weergeeft. Het toont een levendige
en diverse groep mensen die samen creatief bezig zijn, omgeven door kunst en
natuur, met een sterke nadruk op verbinding, verwondering en het vieren van

verschillen.






